
4 verhalen die mij op een of andere manier ter oren zijn gekomen over mijn vader Gerardus Aloyisius 

van Vucht (1908-1956) in zijn jonge jaren in Appeltern. 

Mijn vader als jongste van 16 kinderen was een avontuurlijk mens, zat nooit stil en haalde in zijn 

jeugd veel kattenkwaad uit: 

 Hij was misdienaar in de kerk. De wijwaterkwast zat aan het handvat geschroefd. Voor een 

belangrijke dienst heeft mijn vader een keer de kwast zover losgeschroefd dat hij bij de 

eerste beste flinke beweging van het handvat zou vallen. Dat gebeurde ook. Toen de 

dienstdoende priester met een ferm gebaar met de kwast zwaaide vloog deze door de kerk. 

Op een of andere manier kwam men er achter dat Gerard dat had gedaan. Hij werd door de 

pastoor bij zijn oren gepakt, door de kerk gesleurd naar de uitgang ten overstaan van de hele 

kerkgemeenschap; zijn vader en moeder waren aanwezig en schaamde zich dood natuurlijk! 

 De pastoor had een geit. Deze moest voor nageslacht zorgen en mijn vader werd er met de 

geit opuitgestuurd. Op naar een boer die een bok had. Maar dat kostte 10 cent (of iets 

dergelijks..) Maar ja een kind op pad sturen met 10 cent , die vervolgens langs een 

snoepwinkel moest lopen… dat is vragen om moeilijkheden. Het verhaal gaat dat hij paar 

keer heen en weer is geweest, maar de geit is nooit in verwachting geraakt! ! Het verhaal 

gaat nog verder…. In die tijd was biechten heel gewoon. Mijn vader wilde deze zonde 

natuurlijk wel opbiechten, maar bij de pastoor zelf… dat was natuurlijk uitgesloten. Nu waren 

er een aantal personen in Appeltern, met name dames, die vonden het toch niet zo prettig 

bij de egen pastoor te biecht te gaan, en die voeren met een bootje de Maas over naar de 

paters van Megen. Dat heeft mijn vader dus ook maar gedaan. Hij biechtte zijn verhaal over 

de geit daar op en verwachtte een donderpreek en een flinke boetedoening... Maar het bleef 

ijzig stil aan de andere kant in de biechtstoel. Na een korte tijd verliet ging de deur open en 

verliet de pater de biechtstoel. Mijn vader vond dat toen erg vreemd, maar later zei hij dat 

de pater natuurlijk niet meer bij heeft kunnen komen van deze leuke mop! 

 Op een winteravond heeft hij met een paar vriendjes een aantal schoorstenen met hooi 

dichtgestopt. De bewoners werden letterlijk uitgerookt! Een aantal huizen waren tegen de 

dijk aan gebouwd. Je kon eenvoudig op het dak komen door een loopplank aan te leggen van 

het wegdek van de dijk naar het dak van de huizen…. En zo geschiedde op een 

winteravond…! 

 Toen vader wat ouder werd en naar dames begon te kijken heeft hij het een aantal keren 

gewaagd dames uit een ander dorp het hof te maken. Jongens uit die dorpen pikten dat niet, 

en hebben Gerard volgens overlevering een paar maal flink te pakken gehad! 


